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Waar ligt je hart?
Arie van der Stoep

Waar ligt mijn hart? Belangrijke vraag! Hebben we daarop een duidelijk antwoord, dan zijn we

dichtbij het antwoord op een andere vraag: ‘Wat is Gods bestemming voor mij?‘ Of: ‘Waartoe

heeft God mij geroepen?’ Daarom, wat houdt mij echt bezig? Wat raakt mij en brengt mij in

beweging?

Voor ouders, onderwijsmensen en kinderwerkers zal het een bemoediging zijn, dat wat zij in liefde

namens God met en voor kinderen in hun opvoeding hebben gedaan, achteraf vaak bepalend blijkt te

zijn geweest voor hun verdere leven. Denk aan de moeder van Mozes (*).

Voordat zij hem aan de prinses van Egypte moest afstaan, kreeg zij de kans om hem gedurende een

aantal jaren op te voeden in het kennen en dienen van God. Pas daarna werd hij opgenomen in het

Egyptische hofleven, om daar, je zou denken, gebrainwashed te worden. Hij leek op en top een

Egyptenaar (1). Totdat de invloed van zijn moeder te voorschijn kwam.

Hoe kwam hij bij die gedachte?

Toen bleek wat God door haar in hem had bewerkt. Stefanus vertelt: Toen hij ... de leeftijd van veertig

jaar bereikt had, kwam het in zijn hart op, naar zijn broeders, de kinderen (nakomelingen) van Israël, om

te zien. Hij was zijn volksgenoten niet vergeten! En het verhaal gaat nog verder.

... toen hij er één onrechtvaardig zag behandelen, ... nam (hij) het voor hem op, ..., door de Egyptenaar (de

mishandelaar) neer te slaan. En dan komt het: Hij meende, dat zijn broeders zouden inzien, dat God hun

door zijn hand verlossing wilde geven, ... (2) Hoe kwam hij toch bij die gedachte?

Er blijkt uit dat wat God door zijn moeder in zijn kinderhart had gelegd, zelfs na tientallen jaren

diepgaande Egyptische beïnvloeding, nog steeds in hem leefde. En God had dit gebruikt!

Tot zíjn bestemming voor ons komen

Juist die hofjaren hadden in hem het besef doen ontstaan, dat God door hem zijn volk wilde verlossen.

Daar lag nu zijn hart. En hij volgde zijn hart. Alleen niet op een door God geleide manier, maar vanuit

zijn eigen kracht (3). Maar God was erbij.

Alles wat er vervolgens gebeurde, liet Hij eraan meewerken, om Mozes tot zíjn doel te brengen. Daarop

mogen ook wij rekenen. Hoe eenvoudig of veelomvattend zijn doel voor ons ook is. Of het nu

huisvrouw-zijn is of staatsman-zijn of welke andere opdracht of roeping ook.

Daaraan gaat wel een andere vraag vooraf: is het ons verlangen om God tot vreugde te zijn (4)? Zo ja,

dan zal Hij maken dat wij tot zijn bestemming voor ons komen (5).

Uit de Bijbel:

(*) Lees deze geweldige geschiedenis in Exodus 1:22-2:10.

(1) Exodus 2:19.



Zij antwoordden: Een Egyptenaar heeft ons geholpen tegen de herders ...

(2) Handelingen 7:23-25.

Toen hij nu de leeftijd van veertig jaar bereikt had, kwam het in zijn hart op, naar zijn broeders, de

kinderen (= nakomelingen, mensen - AvdS) van Israël, om te zien. En toen hij er een onrechtvaardig zag

behandelen, beschermde hij hem en nam het voor hem op die mishandeld werd, door de Egyptenaar neer

te slaan. Hij meende, dat zijn broeders zouden inzien, dat God hun door zijn hand verlossing wilde geven,

maar zij zagen het niet in.

(3) 1 Petrus 4:11.

... dient iemand, laat het zijn als uit kracht, door God verleend, opdat in alles God verheerlijkt wordt ...

    Galaten 5:16.

... wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees.

(4) Spreuken 10:1.

... Een wijs zoon verheugt zijn vader, ...

(5) Hebreeën 13:21.

De God ... van de vrede, ..., bevestige u in alle goed, om zijn wil te doen, ...

    Filippenzen 1:6.

Hiervan ... ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal

voortzetten, ...
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